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Elke dag een wonder

Foto's door: Maarten Boersema

MAARTEN BOERSEMA - Afgelopen voorjaar reisde ik als journalist
en fotograaf naar Honduras en bezocht onder andere het meisjes-
en jongensdorp nabij de hoofdstad Tegucigalpa. Een bezoek dat alle

verwachtingen overtrof.

Ik had van tevoren natuurlijk het
een en ander over de dorpen
gelezen en ook gezien via foto’s en
video's, maar dat valt in het niet als
je een van de dorpen zelf bezoekt.
Dan krijgen de jongens en meisjes
en de zusters een gezicht. Dan
komen ze tot leven. Bij terugkomst

schreef ik over mijn bezoek
aan het Meisjesdorp enkele
verhalen voor het Katholiek

Nieuwsblad en Nieuwe Koers.
De reportage in het Katholiek
Nieuwsblad sloot ik als volgt af:

“De meiden leven in een letterlijk
afgeschermde wereld met muren,
want de buurt rondom het dorp
is gevaarlijk. Aan de andere kant
van de muur ligt een slachterij, met
alle geuren en kleuren van dien,
in de straten rondom het dorp
vindt af en toe een overval plaats
en de weerzinwekkende reuk van
de nabijgelegen hoofdstedelijke
vuilnisbelt trekt zich niets van
muren aan. Maar ook figuurlijk
is het een afgeschermde wereld,
want er komen weinig berichten
van buiten het dorp naar binnen.
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Op deze plek van afgeschermde
vrede te midden van diepe
gebrokenheid, worden meiden
gevormd om na een paar jaar
als gelovig gevormde jonge
vrouwen vol eigenwaarde

voor de meiden in het dorp. Elke
dag een wonder, zo kopte het
Katholiek Nieuwsblad boven de
reportage. Elke dag een wonder,
zo echo ik met liefde in deze
nieuwsbrief.

de wereld weer in te gaan.

Om God, hun land en hun mogelijke ;= nm = e - i

gezin te dienen. In de gymzaal } & %
wordt ondertussen uit volle borst - {@Sgds ¥4
gezongen. “Want nu zegt de,
zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: ¥
ik ben rijk, om wat de Heer heeft
gedaan voor ons.” Zuster Liliana @
kijkt stralend om zich heen. Elke dag
is een wonder. Dat zie je toch wel?”

En ook nu ik al weer weken terug - |
ben in Nederland, voelt het alsof | |
ik getuige ben geweest van een "'
wonderlijke wereld. Dat heeft te pg
maken met de rust en vrede, die .
ik heb ervaren, ondanks het feit .,
dat er honderden mensen om =/ &%
me heen leefden en woonden. (i
Die rust en vrede was ook te
merken in de discipline en rust <
die de meiden uitstraalden.
Natuurlijk zijn er vast ook dagen
waarin ze boos of verdrietig @{,
ziin of waarin de muren op
ze af komen, maar over het!
algemeen zag ik vreugde.

Die rust en vrede merkte ik ook
in de houding van de zusters
die toegewijd hun leven geven



